Vertelling 8-12 jaar

Drie wijzen

Er wordt op de deur klopt van het paleis van koning Herodes. Drie wijze mannen staan
aan de deur, het is te zien dat ze een lange reis hebben gemaakt. ‘We zijn op zoek naar
de koning’, zeggen ze.

De wijzen worden binnengelaten en mogen bij koning Herodes op audiéntie komen.
‘We zijn op zoek naar de koning’, zeggen ze nog eens. Koning Herodes gniffelt wat.
‘Nou, dan hoefje niet meer te zoeken. ‘Koning Herodes staat even op, zet zijn kroon
recht en schudt met zijn mantel. ‘Hier ben ik.” De wijzen buigen beleefd en één van

de drie schuift wat naar voren. ‘Eigenlijk’, zegt hij; ‘eigenlijk zoeken we een andere
koning. Er was in de sterren te lezen dat er een nieuwe koning is geboren. De ster
wees ons de weg. Weet u misschien waar dit koningskind precies is?’

Herodes schrikt en schuift naar het puntje van zijn troon. Hij staat op en gaat op zoek
naar zijn eigen magiérs. ‘Ik hoor opeens over een nieuwe koning’, zegt hij tegen ze;
‘hoe zit dat?’

De magiérs slaan al hun boeken erop na, overleggen druk en zeggen dan tegen koning
Herodes: ‘Er staat geschreven dat er in Betlehem een koning geboren wordt die heel
het volk zal leiden.’

Koning Herodes trekt wit weg als hij dit hoort. Hij gaat snel weer naar de wijzen toe
en zegt: ‘Jullie moeten die koning voor mij vinden. En als je weet waar Hij is, kom

het mij dan direct vertellen. Ik wil die koning namelijk graag een kopje kleiner... ik
bedoel... een cadeautje geven.’

De wijzen buigen weer en gaan op weg.

Ze volgen die ster en vinden de plek waar Jozef, Maria en Jezus zijn. Als ze Jezus zien,
voelen ze dat hun hart een sprongetje maakt. Ze lachen en buigen diep, veel dieper
dan ze bij koning Herodes hebben gedaan. Ze openen hun kistjes en geven hun
cadeaus: wierrook, mirre en goud.

Die nacht horen ze een stem in hun dromen. ‘Ga niet terug naar koning Herodes’, zegt
de stem. Hij heeft slechte plannen.’ De volgende dag gaan de wijzen terug naar huis.

Ze gaan met een grote boog om het paleis van koning Herodes heen.
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8-10 jaar
P Gesprek: Op welke manier wijst God
de wijzen de weg in dit verhaal?

Spel: Houd (het liefst buiten) een speur-

tocht door allemaal sterren in plaats

van pijlen te tekenen. Als de kinderen
goed naar elke ster kijken, dan zien ze dat één
‘straal’ langer is; dat is de richting die ze op
moeten.

Creatief: Hebben de kinderen wel

eens een cadeautje uit een ver land

gekregen? Soms nemen opa’s of
oma’s zulke cadeautjes mee na vakantie. Dat
heet een souvenirtje. De wijzen nemen ook
cadeaus mee uit hun eigen land. De kinderen
mogen tekenen wat voor cadeau uit Nederland

ze aan de nieuwe koning zouden geven.

11-12 jaar
Gesprek: Het thema van vandaag is
Q ‘God wijst de weg’. Hoe wijst God de
wijzen de weg? Ervaar je ook weleens
in jouw eigen leven dat God de weg wijst,
hoe dan?

Creatief: Stel je voor dat jij een

journalist bent en over dit verhaal

een verslag mag schrijven. Wat zou
de krantenkop dan zijn? Maak een kranten-
bericht bij deze kop. Maak er ook een
afbeelding bij. Plak alle krantenberichten bij
elkaar tot een krant.



